
Kort       Bondig
Nieuwsbrief

september 2025

Het stokje 
doorgeven

Afscheid Kees van Dijk

Introductie nieuwe directeur 
          Martijn Schot



Op het moment dat ik deze column 
schreef, was mijn laatste werkmaand 
bij de Bond tegen vloeken aangebroken. 
Ruim 7 jaar mocht ik werkzaam zijn in 
een organisatie waar ‘woorden’ de da-
gelijkse werkzaamheden beheersen. Je 
kunt je niet voorstellen dat er een leven 
zonder woorden is. Dagelijks spreken 
we gemiddeld 15.000 woorden. Dat re-
aliseren we ons vaak niet. In de Bijbel 
lezen we: “Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel 
woord, hetwelk de mensen zullen ge-
sproken hebben, zij van hetzelve zullen 
rekenschap geven in den dag des oor-
deels. Want uit uw woorden zult gij ge-
rechtvaardigd worden, en uit uw woorden 
zult gij veroordeeld worden” (Mattheus 
12:36-37). Deze passage benadrukt de 
kracht van woorden en hun impact op het 
oordeel. Een terugkerend thema in onze 
campagnes is #weetwatjezegt. Het is 
een aanzet tot bewustwording over de 
manier waarop we spreken, onze woor-
den kiezen en gebruiken. Realiseren we 
ons dat onze woorden ons karakter en 
onze relatie met God weerspiegelen? Ge-
ven we met onze woorden invulling aan 
het dubbelgebod van de liefde: “En 
Jezus antwoordde hem: Het eer-
ste van al de geboden is: Hoor, 
Israël! de Heere, onze God, is 
een enig Heere. En gij zult den 
Heere, uw God, liefhebben uit 
geheel uw hart, en uit 
geheel uw ziel, 
en uit geheel 

uw verstand, en uit geheel uw kracht. 
Dit is het eerste gebod. En het tweede 
aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelven. Er is geen ander 
gebod, groter dan deze” (Marcus 12: 29-
31). Het antwoord van Jezus begint met 
‘Hoor Israël!’ Valt het u ook op? Het be-
gint met horen. 

Het lectoraat van dr. J. M. Abrahamse 
(CHE), draagt de naam “Verlangen naar 
het heilige”. Verlangen wij naar het 
spreken van ‘heilige’ woorden? Woorden 
die God en Zijn Naam loven en prijzen. 
Woorden die onze naaste, ook degenen 
die niet onze vrienden zijn, in hun waarde 
laten, respect tonen? Dit verlangen was 
mijn drijfveer voor mijn werk bij de Bond 
tegen vloeken. 

Het Bondswerk gaat door. “Zijn Naam 
moet eeuwig eer ontvangen, men loov' 
Hem vroeg en spa, de wereld hoor', en 
volg' mijn zangen, met amen, amen na." 
(psalm 72:11). 

Als Bond zijn wij geroepen om de 
wereld uit te nodigen om hierin 

mee te gaan en Zijn naam te 
prijzen, nu en altijd, tot in eeu-
wigheid. Verlangen naar het 
Heilige, naar De Heilige!

Kees van Dijk

Heilige Woorden  



Afgelopen juli mochten we weer live gaan 
met onze ‘weetwatjezegt’-campagne. Deze 
campagne is in dezelfde stijl als de campagne 
in januari, maar met andere slogans. 
De slogans zijn meer gericht op weg- en 
treingebruikers. Door alledaagse situaties te 
verwoorden op de posters, hopen we met deze 
campagne mensen aan het denken te zetten 
over hun taal- en woordgebruik.  
Op de posters staat de website weetwatjezegt.nu 
vermeld. We zien dat mensen de pagina 
weetwatjezegt.nu meer bezocht hebben de 
afgelopen maanden. De pagina is ingericht 
voor mensen die meer willen weten over de 
campagne. Daarnaast staan er veel tips op over 
taalgebruik. 
Mocht u zelf deze campagne willen delen op 
sociale media, ook dan kunt u op de website 
terecht. Bij de downloads staan afbeeldingen 
voor instagram en facebook die u kunt 
downloaden. 

Campagne Weetwatjezegt

Scan de QR-code en 

download de sociale 

media afbeeldingen!



Uw nalatenschap, een blijvende 
boodschap van eerbied en respect
Heeft u er wel eens over gedacht om de 
Bond tegen vloeken op te nemen in uw 
testament?
De Bond tegen vloeken strijdt al ruim een 
eeuw voor eerbied en respect. Gods Naam 
is heilig en ieder mens is waardevol. De 
Heere Jezus leert ons dat in het dubbel 
gebod van de liefde. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat er met eerbied en respect 
wordt gesproken.
Voor deze missie zijn financiële middelen 
onmisbaar. Het hoeft niet om grote bedra-

gen te gaan; wij zijn dankbaar voor iedere 
bijdrage. U kunt de Bond tegen vloeken tot 
(mede-)erfgenaam benoemen of een legaat 
schenken.

Waarom?
Uw woorden en waarden heeft u een leven 
lang uitgedragen. Door de Bond tegen vloe-
ken op te nemen in uw testament,
draagt u die mooie boodschap ook over aan 
de volgende generatie.

Met uw steun geven wij jaarlijks meer dan 750 gastlessen aan jongeren en zijn we zichtbaar in de 
samenleving via markten, evenementen, campagnes, presentaties en trainingen. Door artikelen, 
onderzoeken en mediaoptredens blijft het geluid van eerbied hoorbaar. Voor Zijn Naam, nu én straks.

Meer weten?
Vraag vrijblijvend 

onze brochure aan 
of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Wij komen 

graag bij u langs!

D.V. Donderdag 9 oktober 2025
m.m.v. Het Christelijk Streekmannenkoor "Noord-
West Veluwe" (Nijkerk) o.l.v. Martin Mans

Overdenking: Ds. A.S. Middelkoop (voorzitter Bond 
tegen vloeken)

Aanvang:	 19.30 uur
Locatie:	 Oude kerk Veenendaal
Adres:	 Markt 9B, 3901 DP

Directiewisseling
1 september 2025 is Martijn 
Schot als directeur bij de 
Bond tegen vloeken gestart. 
Kees van Dijk heeft vanwege 
zijn pensionering zijn direc-
tiewerkzaamheden beein-
digd. Na de zangdienst is er 
gelegenheid om kennis te 
maken en afscheid te ne-
men. Ook kunt u in gesprek 
met de aanwezige bestuurs-
leden. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. 

GRATIS 
TOEGANG

‘Zingend Getuigen’

 Koor- en samenzang



Sinds kort mag ik als freelancer werken 
bij KlasseTaal. Ik ben Gery van Rijn en 
woon met mijn gezin in Harderwijk. Daar 
heb ik een eigen atelier KunstKnipoog 
voor coaching en creativiteit. Daarvoor 
heb ik jaren in het onderwijs gewerkt en 
daarom vind ik het heel leuk om nu voor 
De bond tegen vloeken KlasseTaal-lessen 
te geven op basisscholen. Op de foto zie 
je mij met Slimme Slimpie. Ik ging met hem mee naar Gr 4 om samen de kinde-
ren meer te vertellen over goede taal. Ik houd van mooie woorden en de kracht 
ervan. Zowel in de bijbel, in boeken, in liedjes als in mijn dagelijks leven pro-
beer ik me hier steeds bewust van te zijn. Lezend, pratend, schilderend, luiste-
rend, zingend, verwonderend. Ben jij je ook bewust van de taal die je gebruikt, 
ziet en hoort? Jij doet er toe en jouw woorden ook. Ze kunnen de wereld en het 
leven van de ander mooier maken. Laten we samen gaan voor KlasseTaal! 

Voorstellen Gery

In juni hebben de leerlingen van de school met de Bijbel in Nieuwer-
kerk diverse acties gehouden om geld op te halen voor Klassetaal/
Bond tegen vloeken.
In de groepen 1 en 2 werd een flessen-inleveractie gehouden. De leerlin-
gen van groep 3 en 4 hebben allerlei klusjes gedaan om geld op te halen. 
Groep 5 heeft pepermunt verkocht en de groepen 6,7 en 8 gingen op pad 
om grillworst te verkopen.  
Alle acties hebben bij elkaar het mooie bedrag van 2923,76 opgeleverd!
Alle leerlingen van de school met de Bijbel in Nieuwerkerk: hartelijk 
bedankt voor jullie inzet. Op deze manier hebben jullie meegeholpen om 
Nederland mooier te maken op het gebied van 
woorden/taalgebruik!

School met de Bijbel Nieuwerkerk in actie!



Met dankbaarheid en enthousiasme stel ik 
mij graag aan u voor als de nieuwe directeur 
van de Bond tegen Vloeken. Per 1 september 
mag ik het stokje overnemen van Kees van 
Dijk, die zich de afgelopen jaren met grote 
toewijding heeft ingezet voor de missie van 
de bond. Ik zie het als een voorrecht om in 
zijn voetsporen te mogen treden en me in 
te zetten voor een zaak die mij na aan het 
hart ligt: eerbiedig en respectvol omgaan 
met Gods Naam en elkaar in ons taalgebruik 
waar dan ook maar in onze samenleving.

Via mijn werk bij de NPV kwam Kees van 
Dijk op mijn pad. Daardoor kwam de va-
cature voor directeur in beeld en raakte ik 
op het spoor van de Bond tegen Vloeken. 
Overtuigd van de waarde van de missie van 
de Bond tegen vloeken mag ik het verant-
woordelijke werk van directeur ter hand 
gaan nemen. Ik weet me daarbij omringd 
door een gedreven team van medewerkers 
en een zeer betrokken bestuur. 

In mijn loopbaan heb ik bewust gekozen 
voor functies waarin ik me kon inzetten voor 
kwetsbare doelgroepen en maatschappe-

lijke thema’s. De afgelopen 
jaren was ik werkzaam als 

in leidinggevende func-
ties bij de NPV – Zorg 
voor het leven, en eerder 

onder andere bij Stichting 
Ontmoeting. In die rollen 

heb ik ervaren hoe 
belangrijk het is 
om met respect 
en aandacht met 

elkaar om te gaan – ook in de manier waarop 
we spreken. In het jeugdwerk en ambtelijk 
werk in mijn kerkelijke gemeente heb ik ook 
het waardevolle van de omgang met jonge-
ren meegekregen. Iets wat ik overigens ook 
dagelijks thuis meekrijg in mijn gezin van 
vier kinderen in de leeftijd van 18, 13, 8 en 4. 

De Bond tegen Vloeken staat voor een krach-
tige en actuele boodschap. In een tijd waarin 
taalgebruik steeds ruwer wordt en Gods 
Naam vaak achteloos wordt uitgesproken, 
wil de bond een positief geluid laten horen. Ik 
wil daarom ook staan vóór goede taal – taal 
die opbouwt, die respect toont, die recht 
doet aan de ander én aan God. Dat vraagt 
om bewustwording, om gesprek, en om een 
uitnodigende houding. Niet allereerst met 
het waarschuwende vingertje omhoog, maar 
met een uitgestrekte hand en een helder 
geluid.

Ik geloof dat de boodschap van de bond niet 
achterhaald is, maar juist nu relevant. Taal 
is overal: thuis, op school, online, in het be-
drijfsleven, in de politiek. Daarom wil ik me 
inzetten om de bond zichtbaar en hoorbaar 
te maken in de samenleving. Dat doen we sa-
men – met collega’s, vrijwilligers, donateurs 
en iedereen die zich aangesproken voelt door 
onze missie.

Ik kijk ernaar uit om samen met u te bou-
wen aan een samenleving waarin Gods 
Naam met eerbied wordt genoemd en 
waarin mensen elkaar met respect bejege-
nen. Laten we samen goed spreken – over 
God en met elkaar.

Even voorstellen: nieuwe directeur Martijn Schot



Puzzel

Stuur de oplossing uiterlijk 15 oktober naar de 
Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 3905 PH 
Veenendaal of mail naar info@bondtegenvloeken.
nl onder vermelding van naam, adres, leeftijd en 
eventuele prijskeuze:  
•	 Respectboek met frisbee voor kinderen 
•	 Containersticker "Grove taal, weg ermee" 
•	 Boekje "Spreuken, tijdloze wijsheid"
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Prijswinnaars van de vorige puzzel:

M. Bakker-Koffeman, Urk
M. Hagendijk, Ridderkerk
N. Lokhorst, IJsselstein
A. Kuijntjes, Zuilichem
J.R. Keizer-Rozema, 
Damwald            

Zoek de volgende 
woorden:

ALFA EN OMEGA

BEVRIJDER

BROOD DES LEVENS

DEUR

GOEDE HERDER

IMMANUEL

LAM VAN GOD

LEEUW VAN JUDA

LEVEND WATER

LICHT DER WERELD

MESSIAS

REDDER

ROOS VAN SARON

ROTS

SCHEPPER

SCHILD

SCHUILPLAATS

TOEVLUCHT

TROOSTER

VREDEVORST

Woordzoeker Namen van God

Z IJ S C H I L D R E D D E R

N D R N A A R E D IJ R V E B

M E E I S O I M M A N U E L

H U P E T T H C U L V E O T

I R P S L D O G N A V M A L

D L E R E W R E D T H C I L

S T H I V R E D E V O R S T

A R C R E D R E H E D E O G

I O S A G E M O N E A F L A

S O G L E V E N D W A T E R

S S A D U J N A V W U E E L

E T N O R A S N A V S O O R

M E S C H U I L P L A A T S

B R O O D D E S L E V E N S

Oplossing:

Streep de woorden weg en vind de oplossing!



Colofon

Voorzitter: ds. A. S. Middelkoop

Directeur: Martijn Schot

Redactie: Bond tegen vloeken

Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal

www.bondtegenvloeken.nl 

info@bondtegenvloeken.nl

T 0318 512 002

IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

Volleybaltoernooi: Samen sporten met respect

Bij veel sporttoernooien hoor je langs het veld veel vloeken en 
schelden. Niet alleen teamgenoten, maar ook scheidsrechters 
en tegenstanders krijgen er nog wel eens van langs. Tijdens 
het volleybaltoernooi van de Bond tegen Vloeken laten we zien dat dit anders kan. 
Het was een fanatiek toernooi, waarbij de teams gaan voor de winst. Tegelijkertijd 
moedigden de teams elkaar aan, speelden ze eerlijk samen en zagen ze fouten als 
leermomenten. Deze positieve sfeer wordt elk jaar weer door de deelnemende teams 
gevoeld. Wij kijken alweer uit naar het volgende toernooi

Bezochte evenementen

Vind ons ook op:

Familiedagen Gorinchem  21 t/m 23 oktober

Noordeloos Zomerfair Terdege


