
Volleybaltoernooi

Welkom op 30 mei 
op ons jaarlijkse 
volleybaltoernooi! Competitie, 
Strijdlust, teamspirit en 
doorzettingsvermogen. Maar 
ook respectvol taalgebruik 
zonder vloeken en schelden. In 
dit toernooi komt het allemaal 
samen. Opgeven kan via de 
onderstaande QR-code.

Mocht u willen ondersteunen 
als vrijwilliger? We zijn nog 
opzoek naar scheidsrechters 
en mensen die vooraf willen 
meedenken. 
Geef je op bij Matthias via 
matthias@bondtegenvloeken.nl. 

Kort       Bondig
Nieuwsbrief
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Stapel
puzzels

Stuur de oplossing uiterlijk 1 mei 2026 naar de Bond 
tegen vloeken, Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal 
of mail naar info@bondtegenvloeken.nl
Wat kunt u winnen? Er is keuze tussen de 
containersticker, het boekje 'Een boeket van goede 
woorden' of een woordspel. Uit de oplossingen 
trekken we 5 prijswinnaars. Zij ontvangen uiterlijk 
D.V.  1 juni  2026 bericht van ons. Vermeld bij uw 
inzending welke prijs u/jij wenst.

Prijswinnaars van de vorige puzzel:

C. Eenkhoorn, Genemuiden 

A. Baan, Sommelsdijk

L. Bos, Berkenwoude

A. Trouwborst, Stolwijk 

M. Visser, Rotterdam          

Oplossing:

De laatste woorden hebben met het werk van de Bond egen vloeken 
te maken. Maak een goede zin met deze twee woorden.
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Begin bovenaan met de letter die er al staat. Daarna 
komt er steeds één letter bij. Maak gebruik van de 
letters die er al staan + een nieuwe letter. De letters 
mogen wisselen van plaats. Let op de omschrijvingen.

do  ...  mi  fa

voegwoord

klein soort hert

meertje

vrucht

hier bak je brood in

 jongensnaam

prijzen, eren

iemand die pest

houtblok splijten

??

??

Op dinsdag 16 december mocht 
de Bond tegen vloeken de petitie 
‘Respectvol taalgebruik. Woorden 
doen ertoe’ overhandigen aan 
onder andere Joost Sneller en 
Mirjam Bikker, namens de Tweede 
Kamerleden. 

Het was een waardevol moment, 
waarin ruimte was om te 
benadrukken dat woorden in de 
politiek ertoe doen – juist in een tijd 
van toenemende polarisatie.

Een bijzonder detail van de dag 
was de ontmoeting met een 
basisschool die op bezoek was 
in de Tweede Kamer. Terwijl 
wij de petitie aanboden, keken 
basisschoolleerlingen nieuwsgierig 
toe. Het benadrukte hoe belangrijk 
het is dat ook de jeugd ziet dat 
respectvol taalgebruik ertoe doet. Zij 
houden ons als het ware een spiegel 
voor: het politieke debat van vandaag 
is het voorbeeld voor de samenleving 
van morgen.

Het respectvolle politieke debat staat 
regelmatig onder druk. Woorden 
van politici, vaak uitgesproken waar 
camera’s op gericht staan, hebben 
invloed op het taalgebruik in de 
samenleving. Een meerderheid 

van de Tweede Kamer schaarde 
zich achter de intentie van de 
petitie. Dat geeft een belangrijk 
signaal af: respectvolle taal is geen 
bijzaak, maar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Ook in de toekomst blijven wij het 
taalgebruik in de Tweede Kamer 
volgen. Waar nodig zullen we blijven 
benadrukken dat een meerderheid 
heeft uitgesproken het belang van 
respectvol debat te onderschrijven. 
Dat heeft niet alleen betekenis binnen 
de Kamer, maar werkt door in de hele 
samenleving. Woorden doen ertoe – 
zeker in de politiek.

Manifest Respectvol 
taalgebruik in de politiek

Evenementen agenda

21 april
Staphorster Jaarmarkt 	
 
14, 15, 16 mei 
Strandheem
 
22, 23 en 25 mei 
Opwekking
 
30 mei 
Volleybaltoernooi

28, 29, 30 juli
Duikenburgse Dagen 	

1 Augustus	
Jaarmarkt Noordeloos 	

20, 21 en 22 oktober	  
Familiedagen Gorinchem

Colofon

Bestuursvoorzitter: ds. A.S. Middelkoop

Directeur: Martijn Schot

Redactie: Bond tegen vloeken

Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal

www.bondtegenvloeken.nl 

info@bondtegenvloeken.nl

T 0318 512 002

IBAN NL58 INGB 0000 85 2091



Jesaja schrijft deze profetie over 
een tijd dat het niet zo goed gaat met 
Israël. Hij spreekt in vers 1 over het 
volk als een afgehouwen stronk, een 
omgehakte boom. Het waren onzekere 
tijden. Toch spreekt Jesaja over iets 
hoopvols. Want uit deze afgehakte 
boom komt een Twijgje. Vers 5 heeft 
betrekking op dit Twijgje. Christenen 
herkennen daarin de Christus.

Hij heeft gerechtigheid als gordel 
om Zijn heupen en waarheid als een 
gordel om Zijn middel. Met andere 
woorden: Hij houdt de waarheid en 
gerechtigheid heel dichtbij zich, zoals 
een riem je broek dicht om je middel 
houdt. Hierin mogen we Hem volgen. 
Ook als wij in onzekere tijden leven, 
op persoonlijk niveau of als we naar 
de onzekerheden in de wereld kijken. 
Dan mogen wij hopen op dat Twijgje en 
net als Hem dicht bij de waarheid en 
gerechtigheid blijven. 

Ook Paulus schrijft hier over als hij 
aan de Efeziërs vertelt hoe we ons 
mogen wapenen tegen de machten van 
het kwaad (Ef.6). Dit is niet makkelijk 
als we kijken naar de wereld om ons 
heen, waarin mensen elkaar veel pijn 
doen met woorden of slechte dingen 
doen. Toch mogen we er elke dag weer 
voor kiezen om het juiste te spreken, 
dicht bij de waarheid te blijven en het 
juiste te doen, gerechtigheid uit te 
leven. 

En gelukkig hoeven we het niet alleen 
te doen. Bij het Twijgje waarover 
Jesaja spreekt mogen we elke dag 
terecht met onze vragen. Juist ook als 
waarheid en gerechtigheid onder druk 
staan. 

Lydia Berg
Office manager

Meditatie
"Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, 
en de waarheid de gordel om Zijn middel"  (Jesaja 11:5)

In mijn boekenkast staan twee boeken 
met een toepasselijke titel voor het 
schrijven van dit interview. De eerste 
titel is: ‘De kunst van het loslaten’. 
De tweede titel is: ‘Terwijl de wereld 
verder draait.' In de Bijbel staat een 
tekst in Lucas 6:37 die hierop ook 
van toepassing is: ‘Laat los en u zult 
losgelaten worden.’ 

Ooit werd de bedenker en architect 
Antoni Gaudi van de Sagrada Familia 
in Barcelona gevraagd: ‘Wat vind je 
er van dat je zelf nooit de voltooiing 
van de Sagrada gaat meemaken?’ 
Hij antwoordde: ‘Ik heb geen haast, 

mijn opdrachtgever is God.’ Wij van 
de Bond tegen vloeken zijn ook zulke 
kathedraalbouwers. Je moet durven 
te kijken naar iets dat groter is dan 
jezelf. Wij zijn in 1917 een bouwproject 
gestart wat hier in de tijd nooit af zal 
zijn. We hebben geen haast, God is 
onze opdrachtgever! Wij zijn immers 
pelgrims, passanten en tijdelijke (mee) 
bouwers. God blijft en overstijgt de 
tijd! Dat geeft ontspanning en rust. Het 
bouwproject gaat door, ook zonder ons 
en na ons. De voltooiing is er pas bij 
de wederkomst als alle dingen nieuw 
worden gemaakt. Hij levert het op.

Wat ga ik de enorme hoeveelheid aan 
ontmoetingen missen. Ik genoot ervan 
om met zowel leerlingen, studenten 
en docenten in gesprek te zijn. We 
hadden mooie gesprekken tijdens de 
gastlessen en daarbuiten. 

Graag geef ik jullie Galaten 5:22 mee: 
"De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing." Geef hiermee het goede 
voorbeeld aan de mensen om je heen.

Afscheid Sjors van der Kraan

Graag neem ik u even mee achter onze 
schermen. Om u een beeld te geven wat 
er zoal gebeurt is bij de Bond tegen vloe-
ken in de afgelopen tijd.

In de week dat ik dit artikel schrijf, werd 
bekend dat het taalgebruik in de politiek 
direct invloed heeft op hoe mensen online 
en in de krant spreken. De Staatscom-
missie tegen Discriminatie en Racisme 
publiceerde het rapport Tussen Kamer, 
krant en sociale media. De conclusies zijn 
stevig. Vooral Tweede Kamerleden die 
zich negatief of discriminerend uitlaten 
over bevolkingsgroepen, zetten anderen 
aan tot vergelijkbare uitingen, met name 
op sociale media. Woorden doen ertoe.

Bij zo’n bericht gaan de Bondsradertjes 
draaien. Op 16 december boden wij onze 
petitie en het manifest Respectvol taalge-
bruik in de politiek aan de Tweede Kamer 
aan. Wat het rapport nu bevestigt, voelden 
u en wij al aan: taalverruwing in de Twee-
de Kamer werkt door in de samenleving. 
Om te voorkomen dat dit taalgebruik 
normaal wordt, moet er meer aandacht 
komen voor respectvol spreken in de 
politiek. Daarom heb ik direct Tweede 
Kamerlid Joost Sneller (D66) aangeschre-
ven. Hij nam, als voorzitter van de vaste 
commissie Binnenlandse Zaken, ons ma-
nifest in ontvangst en beloofde zich in te 
zetten voor respectvolle taal in de Kamer. 
Wij stimuleren dat graag en houden waar 
nodig de vinger aan de pols.

Dagelijks geven we lessen aan kinderen 
en jongeren. We laten hen ontdekken hoe 
krachtig taal is. We leggen uit dat grove 
taal – zoals vloeken en schelden – kwetst 

en respectloos is. En we geven tips voor 
goede, opbouwende taal. Wat we in de 
klas doen, bieden we ook aan in trainin-
gen op de werkvloer, workshops bij ver-
enigingen en in catechisatielessen in de 
kerk. Als u denkt: “Dat is interessant voor 
mij”, neem dan vooral contact met ons op.

Begin januari was ik te gast in de podcast 
van het Nederlands Dagblad, Dick en 
Daniël geloven het wel. Ik mocht daar iets 
vertellen over vloeken in Nederland. Het 
was een waardevol gesprek over het hart 
van ons werk. 

Toen we meerdere reacties kregen van 
donateurs over veelvuldig vloeken in de 
try-out van de nieuwe musical Willem van 
Oranje, hebben we aan de bel getrokken. 
Dat doen we altijd met tact en een heldere 
uitleg. De directeur van de musical heeft 
ons inmiddels belooft om onze zorgen te 
bespreken met het artistieke team. Hij gaf 
alvast aan dat sommige acteurs te veel 
vrijheid hebben genomen in het uiten van 
emoties. Ik hoop op een positief vervolg, 
waarin rekening wordt gehouden met 
eerbiedig omgaan met de naam van God.

Zo krijgt u een inkijkje in onze activiteiten 
van de afgelopen tijd. Ondertussen ron-
den we ook het jaar 2025 netjes af en leg-
gen we verantwoording af. Gelukkig kan 
ik melden dat het financiële beeld gezond 
is. We ontvingen iets meer inkomsten 
dan verwacht en gaven iets minder uit. 
Ik wil u hartelijk danken voor uw steun. 
Mag ik u ook vragen ons te steunen in uw 
gebed? Bid voor wijsheid en liefde om op 
te komen voor de Naam van God en voor 
respectvol taalgebruik over God en tus-
sen mensen.

Heel hartelijk dank!

Martijn aan het woord

Mijn naam is Peter Bas Biesheuvel. 
Ik ben 27 jaar, getrouwd en woon in 
de Betuwe. In mijn vrije tijd lees en 
wandel ik graag. Per 1 maart ben ik 
gastdocent voor het primair onderwijs. 
Als leerkracht merkte ik al hoe het 
taalgebruik van kinderen steeds 
grover werd, mede door sociale media 
en de straat. Ik vind het belangrijk 
om kinderen het effect van hun 
taalgebruik te leren, zowel op Bijbelse 
grond als op maatschappelijke grond. 
De kinderen zijn erg betrokken bij de 
lessen, ze willen graag meedoen en ze 
spreken open over wat ze meemaken. 

Als je later door het schoolgebouw 
loopt spreken ze je soms nog aan op 
wat in de gastles voorbijkwam, dan 
zie je dat het echt bij ze binnenkomt. 
In mijn lessen hoop ik een mooie 
balans te vinden tussen 
interactie met de 
kinderen en het delen 
van de boodschap van 
Klassetaal. Met veel 
plezier ga ik voor de 
Bond tegen vloeken 
aan de slag!

Kennismaking met de nieuwe gastdocenten

Als gastdocent ben ik, Janneke 
van der Molen, sinds februari 2026 
werkzaam voor Klassetaal. Een mooi 
en waardevol onderdeel van de Bond 
tegen vloeken waar ik graag mijn 
steentje aan bijdraag. Bewustwording 
creëren bij leerlingen over wat 
woorden kunnen doen bij anderen is 
één van mijn drijfveren om dit werk 
te doen. Leerlingen komen soms wat 
afwachtend een les binnen en het 
is mooi om te zien en te horen hoe 
zij aan het denken worden gezet en 
aangemoedigd worden om ervaringen 
te delen. Prachtig werk waar we op 

steeds meer scholen de ruimte voor 
krijgen! Ook ben ik beschikbaar voor 
avonden in kerkelijke gemeentes 
zoals catechese, clubs en/of 
ouderavonden. Het is fijn om zo met en 
voor verschillende doelgroepen aan de 
slag te zijn. Ik houd verder 
van lezen, kamperen 
en hardlopen. Wellicht 
treffen we elkaar eens bij 
gastlessen of lezingen. Ik 
zie er naar uit!
  
Janneke 
van der Molen  

Peter Bas Biesheuvel


