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En nu, wat verwacht 
ik, o Heere! Mijn 
hoop, die is op U
Psalm 39: 8



Overdenking

De nacht is voor veel mensen niet het 
prettigste deel van een dag. De duis-
ternis kan beklemmend zijn. De uren 
lijken langer te duren dan overdag. 
Dan vliegt de tijd, maar ‘s nachts lijkt 
de secondewijzer te kruipen.
Die gedachten over de nacht klinken 
ook mee in de hierboven genoemde 
tekst. De nacht staat symbool voor 
het oordeel van God over Edom. Een 
oordeel wat ze over zichzelf hebben 
afgeroepen vanwege hun zonden. 
Maar dat oordeel is nu wel geweldig 
beklemmend en er lijkt geen einde aan 
te komen. Wanneer je dat voelt, zal je 
verlangen naar het einde van de nacht. 
De vraag wordt hier gesteld aan de 
wachter. Het beeld is helder. In die tijd 
stonden er wachters op de muren. Zij 
bewaakten de stad. Maar zij waren 
tegelijkertijd ook de eersten die het 
morgenlicht zagen doorbreken aan de 
horizon. Doordat ze iets hoger stonden 
hadden ze daar nog beter zicht op. Het 
lijkt erop dat de profeet Jesaja in deze 
nacht wordt gezien als zo’n wachter, 
die meer zicht heeft dan anderen. 
De vraag naar het einde van de nacht 
hoor ik in onze tijd ook keer op keer 
worden gesteld. Misschien niet in 
dezelfde bewoordingen, maar het 
verlangen is hetzelfde. We verlangen 
naar het einde van de nacht, die over 
deze wereld hangt. Daarbij moet na-
tuurlijk wel de kanttekening dat het 
einde van de nacht dan wel hele aard-

se tonen heeft. We willen een einde 
aan de nacht van oorlog in Oekraïne 
en Israël. We zoeken naar het einde 
van de nacht voor de mensen van het 
toeslagenschandaal. En zo zouden 
er meer voorbeelden te noemen zijn. 
En daarbij zoeken we naar het licht in 
mensen. We verwachten het van we-
reldleiders en politici. 
Het kenmerkende van het licht is ech-
ter dat wij daar weinig aan kunnen bij-
dragen. Al op de eerste bladzijde van 
de Bijbel wordt duidelijk dat het God is 
Die het licht tot aanschijn roept. Keer 
op keer wordt duidelijk dat de mens 
de duisternis weer opzoekt, terwijl 
God ons tot het licht roept. Van men-
sen moeten we het dus niet verwach-
ten in deze tijd. Uiteindelijk zelfs niet 
van de profeten van deze tijd. 
De wachter zelf geeft in het vervolg de 
richting aan. Vragen staat altijd vrij, 
zegt hij, maar beter is het om terug 
te keren. We komen in de nacht te-
recht wanneer we ons afwenden van 
God. Dan valt de duisternis van het 
bestaan weer over ons. Maar voor wie 
zich naar Gods vriendelijk aangezicht 
wendt, wordt het licht. Dan verdwijnt 
de nacht en breekt de dag aan. En 
daarom geldt ook hier:  
‘En nu, wat verwacht ik, Heere?  
Mijn hoop, die is op U!’

Ds. J. Kommerie, 
bestuurslid, Dordrecht

Wachter, hoe staat het met de nacht  
Jesaja 21:11b



Schelden 
storender 
dan vloeken, 
een zorgelijke 
ontwikkeling! Onderzoek vloekgedrag

Uit recent onderzoek van de Bond tegen Vloeken blijkt dat Nederlanders schelden 
als pijnlijker ervaren dan vloeken. Het onderscheid tussen deze twee is dat vloeken 
om religie gaat, en schelden over kwetsbare gebieden zoals: ziekten, seksualiteit, 
afkomst en uiterlijk. De Bond tegen vloeken heeft dit onderzoek naar het vloek- en 
scheldgedrag laten uitvoeren door Kantar Public. 

De laatste keer dat er onderzoek naar dit 
onderwerp is gedaan, dateert uit 2007. Ook 
toen deed Kantar Public (toen nog TNS 
NIPO) het onderzoek. Omdat er in ruim 
15 jaar tijd veel kan veranderen is in 2023 
opnieuw een onderzoek uitgevoerd. Hierbij 
zijn ook aspecten als bijvoorbeeld het 
taalgebruik op social media meegenomen.

Pijnlijk
Vloeken in vergelijking tot schelden wordt 
door minder mensen als pijnlijk ervaren 
(52%), schelden daarentegen doet meer 
pijn (69% van de Nederlanders). Zes op de 
tien Nederlanders maakt weleens mee 
dat er gescholden en gevloekt wordt in 
hun directe omgeving. Over het algemeen 
is de groep  65-plussers die het minst 
scheldt en vloekt.

Vloeken en schelden niet normaal
Het onderzoeksresultaat leert ons dat 
het onderscheid tussen vloeken en 
schelden nog altijd bekend is en dat 
verheugt ons. Helaas en dat is zorgelijk, 
moeten we constateren dat het vloeken 
door minder mensen als pijnlijk wordt 
ervaren in vergelijking met het schelden. 

In algemene zin mogen we de conclusie 
trekken dat vloeken en schelden nog 
altijd als niet normaal wordt ervaren. 
Met name in het verkeer komen 
mensen in aanraking met vloeken en 
schelden. Andere plekken waar men 
hier veelvoudig mee in aanraking komt 
zijn op televisie, sociale media, familie, 
vrienden en werk.

Media
De media hebben veel aandacht besteed 
aan het onderzoek. Het Reformatorisch 
Dagblad schrijft op 31 augustus 2023 
in een redactioneel artikel onder 
andere: “Ooit gebruikte de Bond tegen 
Vloeken op posters die op onder andere 
NS-stations hingen een slogan die 
hele generaties uit hun hoofd kenden: 
”Spreek vrijmoedig over God, maar 
misbruik nooit Zijn Naam.” Door de 
hoge kosten, is zo’n campagne niet 
meer mogelijk, stelt de bond. Met de 
uitkomsten van dit onderzoek in het 
achterhoofd is het de hoogste tijd dat 
christenen meer steun geven aan een 
organisatie als de Bond tegen Vloeken. 
Dit werk is harder nodig dan ooit”.



in de krant.

https://www.klassetaal.nl
/wie-zijn-wij/projecten/in-actie-voor-klassetaal/pepermuntactie 

De Fraanjeschool in Barneveld, het Calvijn 
College in Goes en het Van Lodenstein 
College in Ede hebben voor KlasseTaal 
een pepermunt actie georganiseerd. 
Leerlingen gingen met de pepermunten 
langs familie, buren en bekenden. De 
opbrengst is overweldigend. De dozen 
waren niet aan te slepen. Steeds belden 
de scholen met het verzoek om een 
nieuwe voorraad omdat de leerlingen 
de dozen in een mum van tijd hadden 
verkocht. De opbrengsten waren als volgt: 
De Fraanjeschool in Barneveld(PO) ruim 
€ 4.500,- Het Calvijn College in Goes 
(VO) ruim € 1.200,-. Het Van Lodenstein 
College in Ede ruim € 5.800,-

Alle deelnemende leerlingen hebben 
een mooie frisbee ontvangen en de 
leerlingen die voor meer dan € 50,00 
hadden verkocht, kregen als extra prijs 
een beachball set erbij. Leerlingen 
en docenten, hartelijk dank voor jullie 
geweldige inzet en het prachtige bedrag 
wat de acties hebben opgeleverd. Het geld 
wordt gebruikt voor de toegenomen vraag 
naar gastlessen binnen de breedte van het 
onderwijs.

Pepermunt acties 
op scholen groot succes!

Ook een pepermunt actie 
organiseren voor de school,  
de club, de vereniging?  
Bekijk de mogelijkheden: 

https://www.huisaanhuiselburg.nl 
/lokaal/achtergrond/972501/
wandelen-in-een-bos-van-woorden

Op 17 oktober waren er lessen van  
KlasseTaal op de Spoorzoeker in Wezep. 
Een journaliste van de huis-aan-huis 
krant van Nunspeet, Elburg en Oldebroek 
en omgeving was daarbij aanwezig.  

Zij heeft een leuk stuk geschreven over 
de les en over het werk van KlasseTaal 
en de Bond tegen vloeken. 
Het artikel kunt u op de website  van 
“huis aan huis elburg” nalezen.

KlasseTaal



De bond tegen vloeken zou het op prijs 
stellen om een plekje te ontvangen op het 

Heerlijk aanbiddend van berg of uit dal
Jezus! Uw Naam is geprezen van al
Diep in mijn hart brandt een vurige vlam
U stak die aan toen U over me kwam 

U raakte me aan met Uw Heilige Geest
Nooit is het meer als het voorheen is geweest 
Ik loof U mijn Meester ik geef me geheel
Van Uw lieve Namen ben ik nu een deel

Jezus! hoor ik vaak zo diep ongezond
Voluit of verkort; Uw Naam in het rond 
Maar ik hoor bij U en al vloekt men Uw eer
Het raakt me het drukt me het slaat me zo neer 

Jezus! o kom Heer’ ja spoedig o kom
Maranatha! U draait alles om 
Geef mij toch een plaats onder Uw genâ
Zodat ik in liefde getuigen ga

Hoe heerlijk aanbiddelijk is toch Uw eer
Ik loof U want U bent mijn HEERE Heer
Mijn ouders stonden al bij het vont
En bij die doop kwam ik in het Verbond

Het is niet dat ik voor Uw eeuwige Naam
Mij angstig weghou of mij schaam
Maar hele of halve zo slordige taal 
Het raakt me! Uw Naam! zo oneerbiedig zo kaal

O Heer’ ik beloof ik kom op voor Uw eer
Mijn belofte vernieuw ik ook deze keer
Uw lieve Namen zijn mij zo zoet
Vooral in ‘t gebed als ik U ontmoet 

Op die dag dat U vol van ere verschijnt
En de leugengeest als een damp dan verdwijnt
Kijk ik van blijdschap U vrolijker aan 
In vergeving heb ik Uw Liefde verstaan 

U zult vol van glorie zijn op die dag
Dat ik U o wonder! ontmoeten mag
Nooit hoor ik dan meer een vloek in mijn oor
Halleluja! zing ik mee in Uw engelenkoor!

Dit gedicht is geschreven n.a.v. een bijeenkomst waarin de naam van Jezus in het ge-
ding was. De dichteres merkte dit op en schreef het weergegeven gedicht. Wij hebben 
toestemming om het gedicht te plaatsen en dat doen wij van harte. 

Jezus

A.C. Vermeulen- de Visser



Het onderzoek naar het vloekgedrag in 2023 
dat wij hebben laten uitvoeren, leert ons dat 
aandacht voor de heiligheid van Gods Naam en 
respectvol taalgebruik nodig is en dat het ook 
belangrijk wordt gevonden. Helaas leerde ons 
het onderzoek ook dat veel mensen schelden 
pijnlijker vinden dan vloeken. Dat is zorgelijk. 
Des te meer noodzakelijk om als organisatie 
onze primaire doelstelling, namelijk vanuit 
onze christelijke overtuiging, het goede gebruik 

van Gods Naam te bevorderen. 
Wij zijn dankbaar dat we ‘Het Land In’ mogen 
trekken om te getuigen van de heerlijkheid van 
Gods Naam. Op deze wijze blijven wij werken 
aan bewustwording. 
Op onze jaarkalender 2024 staat als tekst 
vermeld “En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn 
hoop, die is op U”. (Psalm 39:8). Met die hoop 
blijven we ons in 2024 van harte inzetten voor 
de Heiligheid van Gods Naam. We doen dat in 
biddend opzien. Ora et Labora! Doet u ook in 
2024 met ons mee? Wij kunnen niet zonder uw 
gebed en financiële steun.

Achterban
› Verzorgen van lezingen, catecheselessen 

en trainingen voor kerken en verenigingen 
maar ook het faciliteren van onze regionale 
ambassadeurs die in werkgroepen zich 
inzetten voor de Bond.  Uitbreiding van de 
werkgroepen in aantal en omvang blijft een 
speerpunt. Van harte uitgenodigd om mee te 
doen! Neem contact op voor meer informatie. 

Klassetaal
› Wij willen met onze gastlessen werken aan 

bewustwording en gedragsverandering. 
De scholen zien onze gastdocenten graag 
komen. We proberen nog meer gastlessen 
te kunnen geven.  

Vergroten van impact
›  We zetten daar allerlei middelen voor in. 

Straatcampagnes, artikelen en sociale 
media. Niet alleen op Facebook maar ook op 
Instagram. Ook hier is de doelstelling het 
creëren van bewustwording. 

›  Met het jongerenlabel #mindyourmouth 
willen we jongeren meer betrekken bij het 
werk van de Bond. Wat we daarvoor gaan 
doen? Dat bespreken we graag met de 
jongeren. Doe je mee?  

Wat gaan we doen? 

Het Land in
›  We gaan naar markten en evenementen. We 

bezoeken kerken en verenigingen. We geven 
trainingen. Kortom, we zijn aanwezig in de 
Nederlandse samenleving om toe te rusten 
en bewustwording te creëren. 

Kenniscentrum
›  De Bond streeft naar een doorontwikkeling 

als kenniscentrum in taalbewustzijn. Dit 
kenniscentrum wordt als wenselijk gezien 
om missie en doelstelling van de Bond tegen 
vloeken beter te funderen en zodoende een 
krachtiger statement te kunnen maken. 
Daarom gaan we de mogelijkheden van een 
bijzondere leerstoel verkennen.  

Tot zover een opsomming van een aantal 
activiteiten. Voor de bekostiging van al deze 
activiteiten zetten wij uw bijdrage in. Wij laten 
u dat graag zien in de bijgesloten begroting in 
zakformaat.

Kees van Dijk, directeur

Jaarplan 2024



UITGAVEN

Programma 
“Het Land in” 

€ 110.000 

Programma 
KlasseTaal 

€ 170.000 

Programma 
Kenniscentrum 

€ 30.000,- 

Programma 
Achterban 

€ 50.000,- 

Programma 
Algemeen 

€ 116.000,-  

Programma Fondsenwerving 

€ 14.000,-

€ 490.000,-

• deelname markten
• deelname beurzen
• presentaties en lezingen
• campagnes
• sociale media

• gastlessen scholen
• PO
• VO/MBO/HBO
• presentaties overig
• docententrainingen
• lesmateriaalontwikkeling

• Onderzoek & Publicatiefonds
• studentenonderzoek
• kinderboekenonderzoek
• trainingen & workshops
• verkenning bijzondere leerstoel

• Kort & Bondig (nieuwsbrief)
• kerkenpakket
• werkgroepen
• training ‘Vrijmoedig spreken’
• vrijwilligersdagen
• jongerenproject ‘Mind your mouth’
• Comité van aanbeveling

• gebouwen
• kantoorkosten
• personeel
• afschrijvingen
• ICT/website
• HRM & ARBO

* Onderzoeks- en Publicatiefonds, zie website Bond tegen vloeken.

Begroting
in zakformaat

INKOMSTEN

Giften van particulieren 

€ 390.000,-  

Giften van kerken & organisaties 

€ 60.000,-  

Giften bedrijven 

€ 20.000,-   

€ 490.000,- 

Totaal 
Totaal 

Nieuwe donateurs 

€ 20.000,-



Kinderboeken-
onderzoek 2023

Ook dit jaar heeft de BTV weer een 
aantal boeken gelezen en gescreend 
op grof taalgebruik. In 2023 jaar waren 
er minder boeken om te lezen omdat 
de bronzen griffel niet meer uitgereikt 
werd. Het waren er dit jaar maar 12. 

75% van de boeken bevatten 
in meer of mindere mate grove taal. Er 
was 1 boek waarin extreem veel grove 
taal werd gevonden: “Patroon” van 
Marco Kunst. De winnaar van de gouden 
griffel was “Misjka” van Anoush Elman 
en Edward van de Vendel. Hierin kwam 
nauwelijks grove taal voor. 

https://www.bondtegenvloeken.nl
/kenniscentrum-taal/kinderliteratuur

Het onderzoeksrapport 
vindt u op onze website: 

In een ruime open tent op het grote mid-
denterrein in Liempde heeft de Bond tegen 
vloeken op 27 juli een workshop gegeven 
rond het thema van New Wine: ‘Hoop 
uitleven.’  De apostel Paulus zegt in Ro-
meinen 12 vers 12: ‘Verblijdt u in de hoop. 
Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in 
het gebed.’ Prachtige en krachtige woor-
den noemt Paulus in dit vers: ‘Verblijden’, 
‘Hoop’, ‘Geduldig’,  ‘Volharding’ en ‘Gebed’. 
Dat was ook het thema van deze workshop: 
‘De kracht van hoopvolle woorden.’ Samen 
met een goed gevulde tent conferentiegan-
gers, hebben we nagedacht over de kracht 
en uitwerking van negatieve, maar bovenal 

van positieve woorden. Paulus noemt in 
vers 12 vijf krachtige, positieve en hoopvol-
le woorden. Wat een prachtige opdracht 
om als christenen hoopvolle woorden te 
spreken én uit te leven (het thema!) in een 
wereld waarin veel mensen geen hoop 
hebben. Dankbaar zijn we voor de bijdrage 
die wij hieraan mochten leveren.

Bond tegen vloeken op de Zomerconferentie 2023 New Wine.



Zaalvoetbaltoernooi  
Topsportcentrum in Rotterdam
Het jaarlijkse zaalvoetbal toernooi van de Bond tegen 
vloeken vond plaats op 28 oktober 2023. Na een 
gezamenlijke dagopening, startte het voetbalfeest.  
27 teams vochten met elkaar om de felbegeerde beker en 
misschien ook wel om de mooie taart. Opnieuw was het 
een geslaagd evenement. We kijken terug op een prachtig 
voetbalfeest. Het aantal blessures was zeer beperkt 
en het sportief gehalte was hoog. Hartelijk dank aan de 
sporters, scheidsrechters, EHBO-ers en bezoekers.
Het team DT was de winnaar. Gefeliciteerd!  
    
De sportcommissie van de Bond tegen vloeken

Wat doet u in het 
dagelijks leven? 
Ik werk als psycholoog 
bij de afdeling 
leerlingenzorg van 
Driestar educatief. 

Dat houdt in dat ik betrokken ben bij 
zorgleerlingen in zowel het basisonderwijs 
als het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
werk ik een dag in de week als postdoc-
onderzoeker aan de Theologische 
Universiteit te Apeldoorn. Dat onderzoek 
heeft te maken met de verhouding van 
psychologie en theologie in de praktijk van 
het christelijk onderwijs. 

Waarom hebt u uw naam verbonden aan 
de Bond tegen vloeken? 
Toen de vraag kwam was ik eerst 
wat verrast en, ik zal het maar eerlijk 
bekennen, stond de Bond tegen vloeken 
niet meer zo scherp op mijn netvlies. Ik 
kende het vooral van de pepermuntactie 
vroeger op school. Ik ben me gaan 
verdiepen in wat de bond allemaal doet en 

werd me weer bewust van de noodzaak en 
het voorrecht van dit werk omdat zij uiting 
en ondersteuning geven aan de roeping 
van de kerk om Gods naam te heiligen en 
lastering ervan tegen te gaan. 

Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen 
vloeken als lid van het dagelijks bestuur?
Het echte werk gebeurt door de 
medewerkers en daarom hebben zij van 
ons als bestuur vooral support en gebed 
nodig. Daarnaast hoop ik dat we als 
bestuur een sparringpartner voor Kees 
als directeur zijn. 

Heeft u nog een tip voor de Bond tegen 
vloeken?
Dit vind ik een lastige vraag. Ik ben sinds 
mijn aantreden vooral onder de indruk 
van de bevlogenheid van de medewerkers 
en de gedrevenheid voor dit werk in Gods 
koninkrijk. Ik hoop dat het team elke dag 
weer de kracht ervaart van de liedregel 
‘Uw naam is ‘Ik ben en Ik zal er zijn’’, 
ook bij weerstand en als het werk wordt 
aangevochten.  

Interview dr. P. Baarda, bestuurslid (secretaris) sinds juni 2023.



In de herfstvakantie van regio zuid en midden vonden de jaarlijkse Fa-
miliedagen plaats. Ook de Bond tegen vloeken/KlasseTaal was aan-
wezig in de evenementenhallen in Gorinchem. Dit jaar hielden we een 
petitie voor mooier en respectvoller taalgebruik in de Tweede Kamer. 
Veel bezoekers vonden dit een belangrijk onderwerp en hebben de 
petitie getekend. We hopen (als we genoeg handtekeningen hebben) 
de petitie aan te bieden na de verkiezingen van 22 november 2023.  
Naast het tekenen van de petitie bezochten mensen ook onze stand 
om te praten over het werk wat we doen. Al met al kijken we terug op 
een paar mooie dagen!

Familiedagen

Op vrijdag 6 oktober 2023 organiseerde 
de Bond tegen vloeken een koor-en 
samenzangavond in de Grote Kerk in 
Vriezenveen. Aan deze avond werkten het 
Noordermannenkoor uit Rijssen onder leiding 
van Edwin Velvis en organist Bert Roest mee. 
De overdenking werd gehouden door ds. A. 
Prins uit Vriezenveen. 
Een gevarieerd programma werd ten gehore 
gebracht. Ook was er veel ruimte voor 
samenzang. 
De Bond tegen vloeken organiseerde deze avond 

allereerst om samen te zingen tot Gods eer. 
Verder vertelde Kees van Dijk over de 
activiteiten van de Bond. Het was fijn om met 
elkaar God te eren en te prijzen in het samen 
zingen. “Zingend getuigen” was het thema van 
de avond en zo werd de avond ook beleefd. 

Ook geïnteresseerd in een regionale 
samenzangavond? Neem dan contact op:  
info@bondtegenvloeken.nl en dan gaan we dit 
proberen te organiseren. 

Diverse berichten

Koor- en samenzangavond 
Grote Kerk Vriezenveen

In de vorige 
nieuwsbrief 

heeft u kunnen lezen dat onze papegaai weer 
meedoet in onze campagnes. En hij heeft 
er zin in! De afgelopen periode was hij met 
soortgenoten zichtbaar op de socials en posters 
o.a. tijdens de Familiedagen waar wij bezoekers 
uitnodigden om een 
petitie te tekenen 
waarin wij de 
Tweede Kamerleden 
oproepen om met 
respect te spreken 
en te handelen. Wij 

vinden dat onze volksvertegenwoordigers het 
goede voorbeeld moeten geven. Deze petitie 
kunt u nog altijd tekenen. Van harte uitgenodigd! 

Op www.petities.nl vindt u de petitie. Wanneer 
u de zoekterm ‘normale taal’ invoert dan komt 
u de petitie vanzelf tegen. Verder speelden de 

papegaaien een 
voorbeeldrol in de 
Week van Respect. 

Campagne 2023



Lettergreep puzzel

Stuur de oplossing uiterlijk 1 februari 2024 
naar info@bondtegenvloeken.nl of naar de 
Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 3905 PH 
Veenendaal onder vermelding van naam, adres en 
prijskeuze (een spreuken-meditatie boekje of een 
respectboek met frisbee voor kinderen).  
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd. 

De oplossing van de vorige puzzel was: 
KLASSETAAL
De winnaars zijn:  
Lianne Broere, Fam.v Pagee, M.B.Baan, 
S.M.Schouten en Diny de Bruin. 
Zij hebben inmiddels bericht gehad.

Colofon

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl 
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

1. Ik was de eerste mens op aarde.   

2. Ik bouwde een ark.    

3. Ik was de zoon van Elkana en Hanna.   

4. Ik was klein van stuk.    

5. Mijn oor werd afgeslagen door Petrus.  

6. Ik was de jongste zoon van Jakob.   

7. Ik was de enige vrouwelijke rechter in de Bijbel.   

8. Ik was de moeder van Ismaël.    

9. Ik was de oom van Jakob.    

10. Ik was een zoon van Batseba.   

A MAL ZA NO EL

BEN LA DE BAN ACH

GAR MU HA DAM RA

CHE LO SA MO JA

SA BO CHUS MIN US

In het onderstaande vak vindt u lettergrepen van namen van personen uit de Bijbel.
Lees de omschrijving en vul de naam in:



Verkrijgbaar in onze webshop
www.bondtegenvloeken.nl/bestellen

 Kalenderposter  2024
  
Tegen verzendkosten, 
een gift is welkom.

T 0318 - 512002

E info@bondtegenvloeken.nl

IBAN NL58 INGB 0000 85 2091
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JANUARI MAART

MEI JUNI

6 november: Dankdag voor gewas en arbeid

OKTOBER DECEMBERNOVEMBERSEPTEMBER

Kalender 2024

25 & 26 december: Kerst

5 mei: Bevrijdingsdag              19 & 20 mei: Pinksteren  
9 mei: Hemelvaartsdag

   1 april: Tweede Paasdag  
27 april: Koningsdag

13 maart: Biddag voor gewas en arbeid 
29 maart: Goede Vrijdag         31 maart: Eerste Paasdag

1 januari: Nieuwjaar

AUGUSTUSJULI

APRILFEBRUARI
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Bond tegen vloeken

Landjuweel 46

3905 PH Veenendaal

www.bondtegenvloeken.nl

En nu, wat verwacht 
ik, o Heere! Mijn 
hoop, die is op U
Psalm 39: 8
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Mijn hoop

die is op U!

 Postzegels Bond tegen Vloeken   
 (stickerzegels)

Vel van 10 postzegels €13,50 
Rol van 100 postzegels €112,50
excl. verzendkosten

- Een office manager

- Een voorlichter/relatiebeheerder

SCAN DE QR 
VOOR UITGEBREIDE 
VACATURE INFORMATIE

Ga jij voor Eerbied & Respect?

WIJ ZOEKEN:

WWW.BONDTEGENVLOEKEN.NL


