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Want hij zal zijn als 
een boom, geplant 
aan waterbeken, die 
zijn vrucht geeft op 
zijn tijd, waarvan het 
blad niet afvalt; al 
wat hij doet, zal goed 
gelukken.

Puzzel

Oplossing:

Korte berichten

Stuur de oplossing uiterlijk 1 mei  
naar de Bond tegen vloeken,  
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal  
of mail naar info@bondtegenvloeken.nl 
onder vermelding van naam, adres,  
leeftijd en eventuele prijskeuze:  
• respectboek met frisbee voor kinderen
• boekje “een boeket van 52 Goede Woorden"
• boekje “Spreuken, tijdloze wijsheid”
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Zet de letters in de goede volgorde. Je leest dan allemaal werkwoorden wat je kunt 
doen met woorden of wat woorden doen. De eerste letter staat al op de goede plek.

Prijswinnaars K&B december 2023
Sj. Rozenberg, Appelscha 
G. Muis, Arnemuiden
A. Zwaan, Terschuur
L. van der Meer – de Jager, Monster
P.M. van der Baan – de Bakker,  
Middelharnis

WAT WOORDEN DOEN!
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Mijn naam is Mary-Jane Foran, getrouwd, 
moeder van 3 kinderen in de basisschool-
leeftijd en woonachtig in Woudenberg. 
Eind januari ben ik gestart bij de Bond 
tegen vloeken als marketing & commu-
nicatieadviseur. Ik ga mij de komende tijd 
verdiepen in de marketing- en communi-
catiestrategie en plannen maken voor de 
diverse doelgroepen die de bond verte-
genwoordigt; christenen, jongeren,  

de samenleving en onze donateurs.  
Ik vind het ontzettend mooi om te zien 
hoe actief, relevant en 
actueel de bond is. Ik 
hoop met deze opdracht 
positief bij te dragen aan 
de missie en visie van 
de bond. 

Even voorstellen

Mary-Jane
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Evenementen 2024
Ook in 2024 willen wij weer graag aanwezig 
zijn bij evenementen, jaar- en kerkplein-
markten. U kunt daarbij o.a. denken aan 
de Staphorster jaarmarkt, de Terdege Fair, 
Strandheem, Opwekking en natuurlijk ook 
de Familiedagen in Gorinchem. Wanneer 
u onze kraam of stand bezoekt en de bon 
inlevert die u in deze nieuwsbrief aantreft 
dan ontvangt een mooi boekje, “Een boeket 
van 52 Goede woorden”. 
Lijkt het u leuk om mee te helpen op een 
markt of evenement dan bent u van harte 
welkom als vrijwilliger. Wilt u meer weten, 
bel of mail! kvdijk@bondtegenvloeken.nl 
(0622 066194).

Datum: D.V. 25 mei 2024
Locatie: Sporthal West, Veenendaal. 
Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag 
volleyballen, meld je dan snel aan, 
want vol = vol! 
Op www.bondtegenvloeken.nl kan de 
aanmelding direct worden geregeld. 
Bent u in de gelegenheid om te komen 
kijken? U bent welkom! 

Volleybaltoernooi Veenendaal

Wij zijn erg blij met de uitnodigingen die 
wij ontvangen om een lezing, presenta-
tie of catecheseavond te verzorgen. Dat 
doen we graag. Daarom herhalen wij 
deze oproep “Nodig ons uit”. Dit kan zijn 
voor een catechese-les maar ook voor 
een koffieochtend of verenigingsavond.  
Daarnaast verzorgen wij graag de trai-
ning Vrijmoedig Spreken. Op onze web-

site leest u meer over deze training. 
Zijn wij nog niet in uw gemeente ge-
weest en wilt u ook een training, pre-
sentatie of lezing?  
Neem contact met ons op voor het ma-
ken van een afspraak.
Kosten: reiskostenvergoeding, een vrije 
gift en/of een plek op het collecterooster-
Informatie: info@bondtegenvloeken.nl

Catechese, clubavonden en meer

Wij geven u graag het boekje “Een boeket 
van 52 Goede woorden”. Dit dagboekje kunt u 
ophalen tegen inlevering van de ingevulde bon 
bij evenementen en markten waar de Bond tegen 
vloeken aanwezig is. Wij zien uit naar uw komst!

Naam:  

Adres: 

Postcode:

Woonplaats:Op uitnodiging van de werkgroep Hot-
item (Hervormde gemeente Barneveld) 
was de Bond tegen vloeken bijna twee 
weken te gast in Barneveld. Alle catechi-
satiegroepen werden bezocht, er werd 
een toerustingsavond georganiseerd 
met als thema vrijmoedig spreken, de 
Bond sprak op de gemeenteavond en op 
zondag sloot ds. Bloemendal af met een 
preek over het derde gebod.

Marian van Roekel (werkgroep Hot-item): 
“Het thema van de Bond sprak ons aan 
omdat je in de hele maatschappij veel 
vloeken en schelden hoort. Daarvoor hoe-
ven we niet naar de grote stad, maar dit 
komen we  ook in ons eigen dorp tegen. 

De Bond heeft veel gezaaid en ook al zien 
we misschien niet direct de bloem op ko-
men, we mogen dat bij God neerleggen.”

Een tweetal aspecten die we tijdens de 
presentaties duidelijk naar voren lieten 
komen waren: 

1. Vrijmoedigheid; is niet aangeboren maar 
wordt geschonken door Gods Geest.

2. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien 
mag in vrijmoedigheid!

Wilt u de Bond ook uitnodigen in uw ge-
meente, jeugdwerk of werkgroep?  
Neem contact met ons op:  
info@bondtegenvloeken.nl

Barneveld – februari 2024



Overdenking

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam als directeur 
onderwijs op de Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap. Mijn passie 
voor het onderwijs begon als docent 
aardrijkskunde, en gedurende mijn 
loopbaan heb ik mij volledig ingezet voor 
de ontwikkeling van jongeren richting 
jongvolwassenheid. Het is een bijzonder 
privilege om elke dag te mogen werken 
met deze dynamische doelgroep. Het 
onderwijs biedt een unieke kans om niet 
alleen kennis over te dragen, maar ook 
om jongeren te vormen en te inspireren 
voor een betekenisvolle toekomst als 
christen in de maatschappij.

Waarom heeft u zich verbonden aan de 
Bond tegen vloeken?
Als onderwijsman ben ik me sterk 
bewust van de cruciale rol die taal 
speelt in de ontwikkeling van jongeren. 
Ik had meerdere keren contact met de 
Bond tegen Vloeken over de schadelijke 
impact van negatief taalgebruik, zoals 
schelden en vloeken. Gods naam wordt 
vaak te pas en te onpas gebruikt onder 
jong en oud. Vanuit mijn christelijke 
overtuiging is het ook mijn taak om in te 
blijven zetten voor het goede gebruik van 
Gods Naam.

Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen 
vloeken als lid van het algemeen 
bestuur?
Wat we iedere dag nodig hebben, 
is steun en gebed. Ik wil van harte 
bijdragen aan het bevorderen van 
een cultuur waarin respectvol en 
constructief taalgebruik wordt 
gestimuleerd. Mijn wens is samen met 
alle medewerkers en vrijwilligers van de 
Bond te werken aan het bevorderen van 
het goede gebruik van Gods Naam.

Heeft u nog een tip voor de Bond tegen 
vloeken?
Ik heb niet zozeer een tip. Wel een 
bemoediging: blijf standvastig. Blijf 
trouw aan de missie van de Bond, zelfs 
als het lijkt alsof de wereld om ons heen 
daar niet altijd om geeft. Sla d' ogen 
naar 't gebergte heen (Psalm 121), met 
een verlangen naar Gods leiding in het 
persoonlijke leven als ook voor het werk 
van de Bond tegen Vloeken.

'Crito, we zijn een haan verschuldigd 
aan Asklepios; betaal hem, vergeet het 
niet'. Dit waren de laatste woorden van 
Socrates in 399v Christus. En dan deze 
krachtige laatste woorden: 'Heere, reken 
hun deze zonde niet toe!' Gesproken 
door Stefanus toen hij werd gestenigd. 
Laatste woorden die nagalmen door de 
geschiedenis heen. 

Stel dat dit mijn laatste dag op aarde 
zou worden. Wat zouden mijn laatste 
woorden dan moeten zijn? En aan wie zijn 
ze dan gericht? Voor mij staat vast dat 
het wijze en liefdevolle woorden moeten 
zijn. Want laatste woorden zullen blijven 
klinken. Ik denk terug aan mijn oma, ik 
was lang niet bij haar geweest. Ze nam 
afscheid van mij en stelde de vraag: 'is 
alles goed tussen ons'? Dit waren haar 
laatste woorden voor mij, gevolgd door 
een omhelzing zoals alleen een oma kan 
geven. Woorden die jaren nagalmen, een 
dappere vraag die mij vervult met trots 
en respect voor haar. Woorden die veel 
vertellen over het leven en het hart van 
mijn oma, maar ook mijzelf een spiegel 
voor houden.

Helaas heeft niet iedereen de keus 
over laatste woorden. Soms is het een 
ongeluk, een ziekte of een omstandigheid 
die de aardse tijd zomaar ineens als 
een dun draadje doorknipt. Als je al had 
bedacht wat je zou willen zeggen, dan is 
daar geen tijd meer voor. Of er is niemand 

dan God alleen om het tegen te zeggen. 
De moordenaar aan het kruis ontving 
door zijn laatste woorden aan God, 
genade van God zelf. Vervolgens mocht 
hij het paradijs binnengaan. Wees dus gul 
-voordat de tijd je inhaalt- met liefdevolle, 
wijze en verbindende woorden. En laat 
vooral de zon niet ondergaan over je 
boosheid (Efeziërs 4:26). ‘Oftewel maak 
het goed voor de nacht intreedt. Laat 
het laatste wat je gezegd of geschreven 
hebt wijs en liefdevol zijn. Want je laatste 
woorden galmen na. 

Ineens bedenk ik mij dat je bij een 
ongeluk vaak hetzelfde zegt als bij 
frustratie. Wat zeg je als je een teen 
stoot, wanneer je boos bent of als er 
iets misgaat? Woorden die je jezelf hebt 
aangeleerd, liggen namelijk vooraan 
op je tong. Hoeveel mensen zouden bij 
een ongeluk of bij pijn met hun laatste 
woorden God, zichzelf of een ander 
hebben verwenst? God kijkt gelukkig 
verder dan woorden, Hij ziet alles. Het 
leven, het hart en de gedachten. In Psalm 
139 staat: ‘Als er nog geen woord op mijn 
tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.’
 
'Is alles goed tussen ons? Ja oma, alles 
is goed'. Ik neem mij voor om onenigheid 
eerst uit te praten voor ik ga slapen en om 
mijn woorden wijs en liefdevol te kiezen. 

Adriaan,
Medewerker Bond tegen vloeken

Laatste woorden... Kennismaking met 
de heer R. Okken, lid 
van het algemeen 
bestuur van de Bond 
tegen vloeken

Interview Kort&BondigBond tegen vloeken sprak met een 
‘nieuwe’ vrijwilliger en vroeg naar 
het werk wat hij doet voor de Bond.

Wilt u zich voorstellen? 
Mijn naam is Arie Post, ik ben 41 jaar oud 
en ik ben vrijwilliger bij de Bond tegen 
vloeken in Urk en omgeving.

Hoe lang bent u vrijwilliger bij de
Bond tegen vloeken?
Ik ben nu ongeveer 9 maanden vrijwilliger 
bij de Bond tegen vloeken.

Hoe bent u betrokken geraakt bij de Bond 
tegen vloeken? Wat motiveert u?
Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk 
waarbij ik me nuttig kon voelen. Op weg 
naar mijn werk kwam ik een oud bordje 
tegen van de Bond tegen vloeken, dat 
mij triggerde. Wat mij motiveert, is dat 

iedereen, inclusief ikzelf, bewust wordt van 
taalgebruik, omdat we Hem moeten dienen 
in woorden, werken en daden.

Kunt u ons meenemen in het werk wat u 
voor de Bond doet? 
Ik ben nog maar net begonnen met dit 
werk. Ik heb tot nu toe één keer op een 
beurs gestaan en ben bezig met wat 
interviews, inclusief voor mijn eigen kerk.

Welke activiteiten zou u nog graag willen 
doen?
Ik zou graag de training ‘vrijmoedig 
spreken’ willen volgen bij de Bond.

Wat vindt u belangrijk aan het werk van 
vrijwilligers bij Bond?
Ik vind het werk van de Bond erg 
belangrijk, want ik merk dat er steeds 
minder respect is voor God en de mens 
zelf, en dan nog niet te spreken over 
onbewuste/dialect uitspraken.

Heeft u nog tips voor de Bond tegen 
vloeken?
Graag zie ik dat we meer de jeugd 
aantrekken, want zij zijn de toekomst.

Wilt u nog afsluiten met een leuke 
anekdote of ervaring?
Ik stond op de beurs en kwam 
verschillende jongeren tegen. Niet 
iedereen durfde alles te vertellen. Toen 
kwam er een jongen uit de omgeving van 
Rotterdam langs die helemaal enthousiast 
was over de Bond. Dat vond ik bijzonder, 
omdat hij het belang van ons werk inzag.

Onze droom: ‘Elke school 
in Nederland het predicaat 

“Taalbewuste School”. 

KlasseTaal heeft geweldig nieuws!  
Inmiddels hangen er 209 Taalbewuste 
school- en Schoolpleinborden op 
Nederlandse scholen van PO tot MBO. 
Met dit bord maken scholen zichtbaar 
dat respectvol taalgebruik een 
belangrijk thema is. Eind 2023 hebben 
we 11 scholen geïnterviewd en gevraagd 
waarom ze voor dit thema hebben 
gekozen. Deze input gebruiken we om 
andere scholen d.m.v. onze KlasseTaal 
lessen te stimuleren met dit thema aan 
de slag te gaan! 

Sjors van der Kraan en Nicolien Koetsier,
Gastdocenten KlasseTaal.

Meer informatie: 
www.klassetaal.nl

Wij vinden het belangrijk om als christelijke 
school ook een taalbewuste school te zijn: wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders 
weten waar wij voor willen staan. We willen 
dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 
We willen dat leerlingen zich veilig voelen. Wij 
willen daarin Jezus volgen.

Tijdens de aangeboden lessen van Klassetaal, 
bij de dagopeningen en lessen en in pauzes en 
andere vrije situaties besteden wij hier aandacht 
aan. Door hierover te spreken (bewustworden van 
de kracht van taal), door zelf positieve taal te 
gebruiken en door elkaar te corrigeren.
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gebruiken en door elkaar te corrigeren.



Overdenking

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam als directeur 
onderwijs op de Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap. Mijn passie 
voor het onderwijs begon als docent 
aardrijkskunde, en gedurende mijn 
loopbaan heb ik mij volledig ingezet voor 
de ontwikkeling van jongeren richting 
jongvolwassenheid. Het is een bijzonder 
privilege om elke dag te mogen werken 
met deze dynamische doelgroep. Het 
onderwijs biedt een unieke kans om niet 
alleen kennis over te dragen, maar ook 
om jongeren te vormen en te inspireren 
voor een betekenisvolle toekomst als 
christen in de maatschappij.

Waarom heeft u zich verbonden aan de 
Bond tegen vloeken?
Als onderwijsman ben ik me sterk 
bewust van de cruciale rol die taal 
speelt in de ontwikkeling van jongeren. 
Ik had meerdere keren contact met de 
Bond tegen Vloeken over de schadelijke 
impact van negatief taalgebruik, zoals 
schelden en vloeken. Gods naam wordt 
vaak te pas en te onpas gebruikt onder 
jong en oud. Vanuit mijn christelijke 
overtuiging is het ook mijn taak om in te 
blijven zetten voor het goede gebruik van 
Gods Naam.

Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen 
vloeken als lid van het algemeen 
bestuur?
Wat we iedere dag nodig hebben, 
is steun en gebed. Ik wil van harte 
bijdragen aan het bevorderen van 
een cultuur waarin respectvol en 
constructief taalgebruik wordt 
gestimuleerd. Mijn wens is samen met 
alle medewerkers en vrijwilligers van de 
Bond te werken aan het bevorderen van 
het goede gebruik van Gods Naam.

Heeft u nog een tip voor de Bond tegen 
vloeken?
Ik heb niet zozeer een tip. Wel een 
bemoediging: blijf standvastig. Blijf 
trouw aan de missie van de Bond, zelfs 
als het lijkt alsof de wereld om ons heen 
daar niet altijd om geeft. Sla d' ogen 
naar 't gebergte heen (Psalm 121), met 
een verlangen naar Gods leiding in het 
persoonlijke leven als ook voor het werk 
van de Bond tegen Vloeken.

'Crito, we zijn een haan verschuldigd 
aan Asklepios; betaal hem, vergeet het 
niet'. Dit waren de laatste woorden van 
Socrates in 399v Christus. En dan deze 
krachtige laatste woorden: 'Heere, reken 
hun deze zonde niet toe!' Gesproken 
door Stefanus toen hij werd gestenigd. 
Laatste woorden die nagalmen door de 
geschiedenis heen. 

Stel dat dit mijn laatste dag op aarde 
zou worden. Wat zouden mijn laatste 
woorden dan moeten zijn? En aan wie zijn 
ze dan gericht? Voor mij staat vast dat 
het wijze en liefdevolle woorden moeten 
zijn. Want laatste woorden zullen blijven 
klinken. Ik denk terug aan mijn oma, ik 
was lang niet bij haar geweest. Ze nam 
afscheid van mij en stelde de vraag: 'is 
alles goed tussen ons'? Dit waren haar 
laatste woorden voor mij, gevolgd door 
een omhelzing zoals alleen een oma kan 
geven. Woorden die jaren nagalmen, een 
dappere vraag die mij vervult met trots 
en respect voor haar. Woorden die veel 
vertellen over het leven en het hart van 
mijn oma, maar ook mijzelf een spiegel 
voor houden.

Helaas heeft niet iedereen de keus 
over laatste woorden. Soms is het een 
ongeluk, een ziekte of een omstandigheid 
die de aardse tijd zomaar ineens als 
een dun draadje doorknipt. Als je al had 
bedacht wat je zou willen zeggen, dan is 
daar geen tijd meer voor. Of er is niemand 

dan God alleen om het tegen te zeggen. 
De moordenaar aan het kruis ontving 
door zijn laatste woorden aan God, 
genade van God zelf. Vervolgens mocht 
hij het paradijs binnengaan. Wees dus gul 
-voordat de tijd je inhaalt- met liefdevolle, 
wijze en verbindende woorden. En laat 
vooral de zon niet ondergaan over je 
boosheid (Efeziërs 4:26). ‘Oftewel maak 
het goed voor de nacht intreedt. Laat 
het laatste wat je gezegd of geschreven 
hebt wijs en liefdevol zijn. Want je laatste 
woorden galmen na. 

Ineens bedenk ik mij dat je bij een 
ongeluk vaak hetzelfde zegt als bij 
frustratie. Wat zeg je als je een teen 
stoot, wanneer je boos bent of als er 
iets misgaat? Woorden die je jezelf hebt 
aangeleerd, liggen namelijk vooraan 
op je tong. Hoeveel mensen zouden bij 
een ongeluk of bij pijn met hun laatste 
woorden God, zichzelf of een ander 
hebben verwenst? God kijkt gelukkig 
verder dan woorden, Hij ziet alles. Het 
leven, het hart en de gedachten. In Psalm 
139 staat: ‘Als er nog geen woord op mijn 
tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.’
 
'Is alles goed tussen ons? Ja oma, alles 
is goed'. Ik neem mij voor om onenigheid 
eerst uit te praten voor ik ga slapen en om 
mijn woorden wijs en liefdevol te kiezen. 

Adriaan,
Medewerker Bond tegen vloeken

Laatste woorden... Kennismaking met 
de heer R. Okken, lid 
van het algemeen 
bestuur van de Bond 
tegen vloeken

Interview Kort&BondigBond tegen vloeken sprak met een 
‘nieuwe’ vrijwilliger en vroeg naar 
het werk wat hij doet voor de Bond.

Wilt u zich voorstellen? 
Mijn naam is Arie Post, ik ben 41 jaar oud 
en ik ben vrijwilliger bij de Bond tegen 
vloeken in Urk en omgeving.

Hoe lang bent u vrijwilliger bij de
Bond tegen vloeken?
Ik ben nu ongeveer 9 maanden vrijwilliger 
bij de Bond tegen vloeken.

Hoe bent u betrokken geraakt bij de Bond 
tegen vloeken? Wat motiveert u?
Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk 
waarbij ik me nuttig kon voelen. Op weg 
naar mijn werk kwam ik een oud bordje 
tegen van de Bond tegen vloeken, dat 
mij triggerde. Wat mij motiveert, is dat 

iedereen, inclusief ikzelf, bewust wordt van 
taalgebruik, omdat we Hem moeten dienen 
in woorden, werken en daden.

Kunt u ons meenemen in het werk wat u 
voor de Bond doet? 
Ik ben nog maar net begonnen met dit 
werk. Ik heb tot nu toe één keer op een 
beurs gestaan en ben bezig met wat 
interviews, inclusief voor mijn eigen kerk.

Welke activiteiten zou u nog graag willen 
doen?
Ik zou graag de training ‘vrijmoedig 
spreken’ willen volgen bij de Bond.

Wat vindt u belangrijk aan het werk van 
vrijwilligers bij Bond?
Ik vind het werk van de Bond erg 
belangrijk, want ik merk dat er steeds 
minder respect is voor God en de mens 
zelf, en dan nog niet te spreken over 
onbewuste/dialect uitspraken.

Heeft u nog tips voor de Bond tegen 
vloeken?
Graag zie ik dat we meer de jeugd 
aantrekken, want zij zijn de toekomst.

Wilt u nog afsluiten met een leuke 
anekdote of ervaring?
Ik stond op de beurs en kwam 
verschillende jongeren tegen. Niet 
iedereen durfde alles te vertellen. Toen 
kwam er een jongen uit de omgeving van 
Rotterdam langs die helemaal enthousiast 
was over de Bond. Dat vond ik bijzonder, 
omdat hij het belang van ons werk inzag.

Onze droom: ‘Elke school 
in Nederland het predicaat 

“Taalbewuste School”. 

KlasseTaal heeft geweldig nieuws!  
Inmiddels hangen er 209 Taalbewuste 
school- en Schoolpleinborden op 
Nederlandse scholen van PO tot MBO. 
Met dit bord maken scholen zichtbaar 
dat respectvol taalgebruik een 
belangrijk thema is. Eind 2023 hebben 
we 11 scholen geïnterviewd en gevraagd 
waarom ze voor dit thema hebben 
gekozen. Deze input gebruiken we om 
andere scholen d.m.v. onze KlasseTaal 
lessen te stimuleren met dit thema aan 
de slag te gaan! 

Sjors van der Kraan en Nicolien Koetsier,
Gastdocenten KlasseTaal.

Meer informatie: 
www.klassetaal.nl

Wij vinden het belangrijk om als christelijke 
school ook een taalbewuste school te zijn: wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders 
weten waar wij voor willen staan. We willen 
dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan. 
We willen dat leerlingen zich veilig voelen. Wij 
willen daarin Jezus volgen.
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andere vrije situaties besteden wij hier aandacht 
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Kort       Bondig
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Want hij zal zijn als 
een boom, geplant 
aan waterbeken, die 
zijn vrucht geeft op 
zijn tijd, waarvan het 
blad niet afvalt; al 
wat hij doet, zal goed 
gelukken.

Puzzel

Oplossing:

Korte berichten

Stuur de oplossing uiterlijk 1 mei  
naar de Bond tegen vloeken,  
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal  
of mail naar info@bondtegenvloeken.nl 
onder vermelding van naam, adres,  
leeftijd en eventuele prijskeuze:  
• respectboek met frisbee voor kinderen
• boekje “een boeket van 52 Goede Woorden"
• boekje “Spreuken, tijdloze wijsheid”
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Zet de letters in de goede volgorde. Je leest dan allemaal werkwoorden wat je kunt 
doen met woorden of wat woorden doen. De eerste letter staat al op de goede plek.

Prijswinnaars K&B december 2023
Sj. Rozenberg, Appelscha 
G. Muis, Arnemuiden
A. Zwaan, Terschuur
L. van der Meer – de Jager, Monster
P.M. van der Baan – de Bakker,  
Middelharnis

WAT WOORDEN DOEN!

Colofon

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl 
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091 Psalm 1 : 3

Mijn naam is Mary-Jane Foran, getrouwd, 
moeder van 3 kinderen in de basisschool-
leeftijd en woonachtig in Woudenberg. 
Eind januari ben ik gestart bij de Bond 
tegen vloeken als marketing & commu-
nicatieadviseur. Ik ga mij de komende tijd 
verdiepen in de marketing- en communi-
catiestrategie en plannen maken voor de 
diverse doelgroepen die de bond verte-
genwoordigt; christenen, jongeren,  

de samenleving en onze donateurs.  
Ik vind het ontzettend mooi om te zien 
hoe actief, relevant en 
actueel de bond is. Ik 
hoop met deze opdracht 
positief bij te dragen aan 
de missie en visie van 
de bond. 

Even voorstellen

Mary-Jane
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Evenementen 2024
Ook in 2024 willen wij weer graag aanwezig 
zijn bij evenementen, jaar- en kerkplein-
markten. U kunt daarbij o.a. denken aan 
de Staphorster jaarmarkt, de Terdege Fair, 
Strandheem, Opwekking en natuurlijk ook 
de Familiedagen in Gorinchem. Wanneer 
u onze kraam of stand bezoekt en de bon 
inlevert die u in deze nieuwsbrief aantreft 
dan ontvangt een mooi boekje, “Een boeket 
van 52 Goede woorden”. 
Lijkt het u leuk om mee te helpen op een 
markt of evenement dan bent u van harte 
welkom als vrijwilliger. Wilt u meer weten, 
bel of mail! kvdijk@bondtegenvloeken.nl 
(0622 066194).

Datum: D.V. 25 mei 2024
Locatie: Sporthal West, Veenendaal. 
Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag 
volleyballen, meld je dan snel aan, 
want vol = vol! 
Op www.bondtegenvloeken.nl kan de 
aanmelding direct worden geregeld. 
Bent u in de gelegenheid om te komen 
kijken? U bent welkom! 

Volleybaltoernooi Veenendaal

Wij zijn erg blij met de uitnodigingen die 
wij ontvangen om een lezing, presenta-
tie of catecheseavond te verzorgen. Dat 
doen we graag. Daarom herhalen wij 
deze oproep “Nodig ons uit”. Dit kan zijn 
voor een catechese-les maar ook voor 
een koffieochtend of verenigingsavond.  
Daarnaast verzorgen wij graag de trai-
ning Vrijmoedig Spreken. Op onze web-

site leest u meer over deze training. 
Zijn wij nog niet in uw gemeente ge-
weest en wilt u ook een training, pre-
sentatie of lezing?  
Neem contact met ons op voor het ma-
ken van een afspraak.
Kosten: reiskostenvergoeding, een vrije 
gift en/of een plek op het collecterooster-
Informatie: info@bondtegenvloeken.nl

Catechese, clubavonden en meer

Wij geven u graag het boekje “Een boeket 
van 52 Goede woorden”. Dit dagboekje kunt u 
ophalen tegen inlevering van de ingevulde bon 
bij evenementen en markten waar de Bond tegen 
vloeken aanwezig is. Wij zien uit naar uw komst!

Naam:  

Adres: 

Postcode:

Woonplaats:Op uitnodiging van de werkgroep Hot-
item (Hervormde gemeente Barneveld) 
was de Bond tegen vloeken bijna twee 
weken te gast in Barneveld. Alle catechi-
satiegroepen werden bezocht, er werd 
een toerustingsavond georganiseerd 
met als thema vrijmoedig spreken, de 
Bond sprak op de gemeenteavond en op 
zondag sloot ds. Bloemendal af met een 
preek over het derde gebod.

Marian van Roekel (werkgroep Hot-item): 
“Het thema van de Bond sprak ons aan 
omdat je in de hele maatschappij veel 
vloeken en schelden hoort. Daarvoor hoe-
ven we niet naar de grote stad, maar dit 
komen we  ook in ons eigen dorp tegen. 

De Bond heeft veel gezaaid en ook al zien 
we misschien niet direct de bloem op ko-
men, we mogen dat bij God neerleggen.”

Een tweetal aspecten die we tijdens de 
presentaties duidelijk naar voren lieten 
komen waren: 

1. Vrijmoedigheid; is niet aangeboren maar 
wordt geschonken door Gods Geest.

2. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien 
mag in vrijmoedigheid!

Wilt u de Bond ook uitnodigen in uw ge-
meente, jeugdwerk of werkgroep?  
Neem contact met ons op:  
info@bondtegenvloeken.nl

Barneveld – februari 2024
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april 2024

Want hij zal zijn als 
een boom, geplant 
aan waterbeken, die 
zijn vrucht geeft op 
zijn tijd, waarvan het 
blad niet afvalt; al 
wat hij doet, zal goed 
gelukken.

Puzzel

Oplossing:

Korte berichten

Stuur de oplossing uiterlijk 1 mei  
naar de Bond tegen vloeken,  
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal  
of mail naar info@bondtegenvloeken.nl 
onder vermelding van naam, adres,  
leeftijd en eventuele prijskeuze:  
• respectboek met frisbee voor kinderen
• boekje “een boeket van 52 Goede Woorden"
• boekje “Spreuken, tijdloze wijsheid”
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Zet de letters in de goede volgorde. Je leest dan allemaal werkwoorden wat je kunt 
doen met woorden of wat woorden doen. De eerste letter staat al op de goede plek.

Prijswinnaars K&B december 2023
Sj. Rozenberg, Appelscha 
G. Muis, Arnemuiden
A. Zwaan, Terschuur
L. van der Meer – de Jager, Monster
P.M. van der Baan – de Bakker,  
Middelharnis

WAT WOORDEN DOEN!

Colofon

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl 
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091 Psalm 1 : 3

Mijn naam is Mary-Jane Foran, getrouwd, 
moeder van 3 kinderen in de basisschool-
leeftijd en woonachtig in Woudenberg. 
Eind januari ben ik gestart bij de Bond 
tegen vloeken als marketing & commu-
nicatieadviseur. Ik ga mij de komende tijd 
verdiepen in de marketing- en communi-
catiestrategie en plannen maken voor de 
diverse doelgroepen die de bond verte-
genwoordigt; christenen, jongeren,  

de samenleving en onze donateurs.  
Ik vind het ontzettend mooi om te zien 
hoe actief, relevant en 
actueel de bond is. Ik 
hoop met deze opdracht 
positief bij te dragen aan 
de missie en visie van 
de bond. 

Even voorstellen

Mary-Jane
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Evenementen 2024
Ook in 2024 willen wij weer graag aanwezig 
zijn bij evenementen, jaar- en kerkplein-
markten. U kunt daarbij o.a. denken aan 
de Staphorster jaarmarkt, de Terdege Fair, 
Strandheem, Opwekking en natuurlijk ook 
de Familiedagen in Gorinchem. Wanneer 
u onze kraam of stand bezoekt en de bon 
inlevert die u in deze nieuwsbrief aantreft 
dan ontvangt een mooi boekje, “Een boeket 
van 52 Goede woorden”. 
Lijkt het u leuk om mee te helpen op een 
markt of evenement dan bent u van harte 
welkom als vrijwilliger. Wilt u meer weten, 
bel of mail! kvdijk@bondtegenvloeken.nl 
(0622 066194).

Datum: D.V. 25 mei 2024
Locatie: Sporthal West, Veenendaal. 
Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag 
volleyballen, meld je dan snel aan, 
want vol = vol! 
Op www.bondtegenvloeken.nl kan de 
aanmelding direct worden geregeld. 
Bent u in de gelegenheid om te komen 
kijken? U bent welkom! 

Volleybaltoernooi Veenendaal

Wij zijn erg blij met de uitnodigingen die 
wij ontvangen om een lezing, presenta-
tie of catecheseavond te verzorgen. Dat 
doen we graag. Daarom herhalen wij 
deze oproep “Nodig ons uit”. Dit kan zijn 
voor een catechese-les maar ook voor 
een koffieochtend of verenigingsavond.  
Daarnaast verzorgen wij graag de trai-
ning Vrijmoedig Spreken. Op onze web-

site leest u meer over deze training. 
Zijn wij nog niet in uw gemeente ge-
weest en wilt u ook een training, pre-
sentatie of lezing?  
Neem contact met ons op voor het ma-
ken van een afspraak.
Kosten: reiskostenvergoeding, een vrije 
gift en/of een plek op het collecterooster-
Informatie: info@bondtegenvloeken.nl

Catechese, clubavonden en meer

Wij geven u graag het boekje “Een boeket 
van 52 Goede woorden”. Dit dagboekje kunt u 
ophalen tegen inlevering van de ingevulde bon 
bij evenementen en markten waar de Bond tegen 
vloeken aanwezig is. Wij zien uit naar uw komst!

Naam:  

Adres: 

Postcode:

Woonplaats:Op uitnodiging van de werkgroep Hot-
item (Hervormde gemeente Barneveld) 
was de Bond tegen vloeken bijna twee 
weken te gast in Barneveld. Alle catechi-
satiegroepen werden bezocht, er werd 
een toerustingsavond georganiseerd 
met als thema vrijmoedig spreken, de 
Bond sprak op de gemeenteavond en op 
zondag sloot ds. Bloemendal af met een 
preek over het derde gebod.

Marian van Roekel (werkgroep Hot-item): 
“Het thema van de Bond sprak ons aan 
omdat je in de hele maatschappij veel 
vloeken en schelden hoort. Daarvoor hoe-
ven we niet naar de grote stad, maar dit 
komen we  ook in ons eigen dorp tegen. 

De Bond heeft veel gezaaid en ook al zien 
we misschien niet direct de bloem op ko-
men, we mogen dat bij God neerleggen.”

Een tweetal aspecten die we tijdens de 
presentaties duidelijk naar voren lieten 
komen waren: 

1. Vrijmoedigheid; is niet aangeboren maar 
wordt geschonken door Gods Geest.

2. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien 
mag in vrijmoedigheid!

Wilt u de Bond ook uitnodigen in uw ge-
meente, jeugdwerk of werkgroep?  
Neem contact met ons op:  
info@bondtegenvloeken.nl

Barneveld – februari 2024
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aanmelding direct worden geregeld. 
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kijken? U bent welkom! 
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voor een catechese-les maar ook voor 
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ning Vrijmoedig Spreken. Op onze web-
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preek over het derde gebod.

Marian van Roekel (werkgroep Hot-item): 
“Het thema van de Bond sprak ons aan 
omdat je in de hele maatschappij veel 
vloeken en schelden hoort. Daarvoor hoe-
ven we niet naar de grote stad, maar dit 
komen we  ook in ons eigen dorp tegen. 

De Bond heeft veel gezaaid en ook al zien 
we misschien niet direct de bloem op ko-
men, we mogen dat bij God neerleggen.”

Een tweetal aspecten die we tijdens de 
presentaties duidelijk naar voren lieten 
komen waren: 

1. Vrijmoedigheid; is niet aangeboren maar 
wordt geschonken door Gods Geest.

2. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien 
mag in vrijmoedigheid!
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Neem contact met ons op:  
info@bondtegenvloeken.nl
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